Roses in the Fire of Spring - Better Roses
for a Warming World & Other Garden
Adventures

M.S. 'Viru’ Viraraghavan en Girija Viraraghavan

Boekbespreking door Monique Nuijten

Het omvangrijke boek Roses in the Fire of Spring omschrijft de epische reis van meer dan een halve eeuw, van de
Indiase rozenveredelaars ‘Viru’Viraraghavan en Girija Viraraghavan over hun pogingen rozen te creéren die beter

geschikt zijn voor een snel opwarmende wereld.

Het boek is een reisverslag van hun baanbrekende werk maar leest ook als de memoires van dit bijzondere echtpaar.
Hun onverschrokken reizen nemen hen en de lezer mee van continent naar continent, over bergen, door bossen, over
oceanen en rivieren, van Uruguay tot Japan en van Duitsland tot Australié. Vergezel hen op hun reizen waarbij zij op
plantenjacht gaan, gevierde rozenveredelaars en andere rozenliefhebbers ontmoeten en bekijk enkele van s werelds
beroemdste tuinen, onvermoeibaar door een leven rijk aan kleur en geur.

Het vriendelijke echtpaar Viraraghavan reist al vele jaren over
de wereld en is graag gezien, zowel als gast, als spreker op
rozenconventies en andere rozenevenementen. Ikzelf heb hen
voor het eerst ontmoet op de Heritage Rose Convention in 2016
in Beijing. De kennis die zij bezitten is ongeévenaard. Dit jaar
had ik gehoopt ze weer te mogen ontmoeten in Brussel tijdens
de laatste (door Covid uitgestelde) Heritage Rose Convention.
Helaas heeft een dubbele onderbeenbreuk roet in het eten ge-
gooid en moest ik verstek laten gaan. Dankzij enkele vrienden
en Facebook ben ik toch een beetje op de hoogte gebleven en
leerde ik over het bestaan van dit prachtige boek. Een must-
have voor iedere echte rozenliefhebber.

In hun bijna prozaisch geschreven voorwoord vertellen Girija
en ‘Viru’ waarom zij voor de titel Roses in the Fire of Spring
hebben gekozen.

De titel is, zo vertellen ze, (deels) afgeleid van

Omar Khyayyam'’s Rubaiyat.

Come, fill the Cup, and in the Fire of Spring,
Your Winter garment of Repentance fling:
The Bird of Time has but a little way

To fly — and lo! The Bird is on the Wing

De woorden van Omar Khyayyam hebben een speciale bete-
kenis in het klimaat van de tropische berg waarop zij de laatste
40 jaar wonen. Op hun berg, de Palni Hills, op een hoogte van
meer dan 2.000 meter, duren de moessonregens lang en gaan
door van september tot bijna eind december. In die laatste
week van december — als ook de regen plotseling stopt — begint
de spectaculaire bloei van Rosa gigantea, een soort van alterna-
tieve Witte Kerst. Op die hoogte is de lucht ijl, vrij van vervui-
ling en de kracht van de zon in de lente is verbluffend, verder
geaccentueerd door ultraviolette straling. Maar de wind blijft
koud, als ijs en de zon is als vuur.

Het omvangrijke boek (360 pagina’s) leest als een roman en
bevat naast foto’s van rozen ook foto’s van de rozenliefhebbers
die zij op hun vele reizen ontmoet hebben. Het is een boek
voor de lange winteravonden. Heerlijk om dan over verre rei-
zen te lezen en te genieten van zoveel mooie rozen en plaatsen.
Uit een van de inmiddels vele geschreven reviews over dit
boek:
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Omslag Roses in the Fire of Spring

‘Viru’ en Girija zijn veelgeprezen rozenveredelaars uit India.
Opgroeiend met de oude Europese theerozen, merkten ze
hoeveel schadelijke chemicalién er nodig waren om ze te laten
bloeien in de warme en vochtige delen van India. Uit liefde
voor de Koningin der bloemen gingen ze op reis om bijna my-
thische, tropische, wilde rozen te vinden. Hun doel? Het creé-
ren van nieuwe ‘oude’ rozen die geschikt zijn voor de warmere
delen van de wereld. Hun reis bracht hen naar vele delen van
de wereld, van Europa tot Latijns-Amerika en van China tot
Japan.

Nu hebben ze een boek geschreven over hun levenswerk:
‘Rozen in het vuur van de lente. Betere rozen voor een opwarmende
wereld en andere tuinavonturen’ neemt je mee op een epische
rozenreis en als lezer heb je het gevoel alsof je erbij bent. Op-
winding, vreugde, teleurstelling en extase, je voelt wat zij voe-
len. De reis neemt ons mee naar bossen, moerassen en bergen
en dat allemaal op zoek naar succes. Het succes kwam toen ze
die legendarische ‘tropische” wilde rozensoorten vonden, zoals
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Rosa gigantea en Rosa clinophylla, en we raken ondergedompeld
in hun pogingen om nieuwe rozen te creéren met deze wilde
soorten.

Rozen in het vuur van de lente is vooral belangrijk vanwege de
klimaatverandering en de zoektocht naar hitte- en droogtebe-
stendige rozen is groter dan ooit.

Het boek is uiterst gedetailleerd en geeft recensies van alle
rozen die ze tot nu toe hebben gecreéerd, vergezeld van prach-
tige foto’s.”

Geinteresseerden in dit boek kunnen contact opnemen met Gi-
rija via Facebook Messenger of via e-mail veerugij9517@gmail.
com. Girija kan je dan de gegevens sturen waarmee je het boek
bij haar rechtstreeks kunt bestellen; de kosten voor het boek
inclusief verzending vanuit India bedragen circa € 46,00. Ik heb
mijn exemplaar na betaling binnen ongeveer 2 weken ontvan-
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gen, voorzien van een lieve inscriptie door Girija.

Rosa qrganten
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Rosa gigantea

Viru and Girija,
Delhi, 1960

‘Giru’ en Girija Viraraghavan
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